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Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
Gesticht in 1846 en in 1952 onderscheiden met de titel van Koninklijke Maatschappij. 
 
 
Voorzitter:  Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32 
  willyjuwet@skynet.be 
 
Secretaris:  Heleen De Dobbeleer, Daalstraat 7, 1755 Kester – 054/56 94 41 
  heleen.dedobbeleer@hotmail.com 
 
Penningmeester: Jo Van Nimmen, Bruneaustraat 49, 1755 Kester – 054/56 78 35 
  jo.vannimmen@skynet.be 
 
Dirigent: Jérôme Hoppe  
  jeromehoppe@gmail.com 
 
Instrumenten: Jo Van Nimmen 
Activiteiten: Kirsten Musch 
Website: www.fanfarekester.be  Webmaster: Koen De Praetere 
Facebook: https/www.facebook.com/www.fanfarekester.be 
Repetitielokaal: Jagershof, Bruneaustraat 36, 1755 Kester 
Bankrekening: IBAN BE73 4295 1005 9960 
   BICC  KREDBEBB 
 
NAKLANKEN 
Contactblad van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester. ISSN 1782-8392 
 
Eindredactie en 
verantwoordelijke uitgever: Willy Juwet, voorzitter. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Inhoud van nummer 43, het tweede nummer van de vijftiende jaargang: 
 
Pierre Van Schepdael  blz. 1 
Colofon   blz. 2 
Een eeuwenoude band blz. 3  
Een krans van bunkers blz. 4 
Uit de fanfarefamilie  blz. 5 - 6 
Uit de agenda   blz.7 
De Processie   blz. 8 - 9 
De Heidetocht   blz. 10 - 11 
Op de agenda   blz. 12 – 13 
Wandelen door het dorp blz. 14 
Onze sponsors   blz. 15 
Lentesonnet   blz. 16 
 
Laat ook uw uitgeweken vrienden genieten van deze Kesterse muzikale 
Naklanken, waarin het leven van harmonie en dorp drie keer per jaar 
wordt vastgelegd. Schenk hen een abonnement (€ 10,-). Zij zullen u 
dankbaar zijn… en onze muziekmaatschappij eveneens!  
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Een eeuwenoude band 
 
 
 
Als vanzelfsprekend hebben we een foto van Pierre op de voorpagina van dit nummer 
geplaatst. Zolang al immers zijn de Gilde van het Paardenvolk en de muziekvereniging aan 
mekaar geklonken in het sociale bestaan van ons dorp. 
  
Toen in 1846 de pas opgestarte ‘Fanfares Saint-Martin’ haar wellicht eerste muzikale prestatie 
leverde, was het ongetwijfeld kermis te Kester, dé kermis, met vermoedelijk een jaarmarkt 
naar landelijke gewoonte, maar zeker met een toen al traditionele ommegang, de Kesterweg.  
De jaarmarkt is sindsdien verdwenen maar de ommegang is er nog steeds. Van jaar tot jaar is 
deze uitgegroeid, van een devotietocht om vruchtbaarheid af te smeken en bescherming tegen 
onheil in hoeve en huis, tot een feestelijke traditie van breed gedragen bedeweg en dorpse 
folklore. De H. Drievuldigheidsprocessie langs de grenzen van het aloude Kestergewoud was 
het stevige bindmiddel. Voor de organisatie zorgden alle parochiale instanties, het ganse 
dorpse weefsel. Twee deelgenoten mochten nimmer ontbreken. Het Gild van het Paardenvolk 
en de Fanfare, ze zouden, al die decennia lang, samen zorgen, mede-zorgen, voor het 
voortbestaan en de luister van ommegang en processie.     
 
Zou het meer dan toeval zijn dat volgend jaar, in 2021, de harmonie 
terugblikt op 175 jaar bestaan, en dat het Paardenvolk dan exact 150 jaar 
officieel bestaat? 
 
Maar dit jaar was er geen ommegang, en evenmin een ‘kleine’ processie. Hoelang zou dat 
geleden zijn? De legende verhaalt dat ooit, bij archislecht weer, toen geen ommegang werd 
gehouden, het beeld van de H. Drievuldigheid, helemaal alleen, de nachtelijke tocht heeft 
gedaan en ’s morgens, met modder besmeurd, terug in de kerk werd bevonden.  
 
Wat een paar maanden geleden ondenkbaar was, is plots, zonder enige verwittiging, ineens 
geschied: alles werd anders! Wat gepland was, werd geschrapt. De alledaagse gebruiken 
werden afgebroken. De straten werden leeg. Afstandelijk werden de zeldzame begroetingen. 
Iedereen thuis, niemand op bezoek. Plannen werden vooruitgeschoven, elke week wat verder, 
naar een volgende maand, misschien… 
 
Dit nummer van Naklanken is dan ook anders. De naklanken komen van vroeger. Was er deze 
lente geen concert, dan vangen we de echo op van een ander concert. Was er geen ommegang 
of kermisdag, we brengen wat beelden uit vorige jaren. Maar de meeste rubrieken krijgen wel 
hun vervolg. Hopelijk is dit 43ste nummer een unicum in de lange rij, en keren we snel terug 
naar het ‘nieuwe normaal’ waar zoveel over gesproken en gefantaseerd wordt, maar hopelijk 
toch verwant met het oude vertrouwde normaal. 
 
Inmiddels hopen onze muzikanten op gezellige repetitiemomenten, zoals ieder van ons 
verlangt naar een herstel van het zo plezante sociale leven van ‘vroeger’. Dat hebben we 
mekaar toch zo uitdrukkelijk gewenst met nieuwjaar? 
 
 
Willy  
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Monumenten van mijn dorp… 
         een krans van bunkers 
 

 
 
Kunnen we het ons nog herinneren hoe Naklanken 24 van februari 2014 op de frontpagina 
uitpakte met het beeld van een der acht bunkers die het dorp van Kester als een warme krans 
omringen? En zegt de bijhorende mijmering ons nog iets? Luisteren we nog even: 
 
 Bonkig, roerloos en verweerd, staan acht bunkers, als zoveel  

vergeten schildwachten, rond het dorp. De oorlogsdreiging  
werd hun wieg. De seizoenen van geweld en vrede hebben ze  
traag en onafwendbaar zien voorbijglijden. Hun aanwezigheid 
hielden ze stil, alsof ze zich als vreemden voelden in deze landelijke 
Kesterse akkers. Met hun kransen van mos en groen ontsnapten ze 
aan het oog van menig wandelaar. De knotwilgen waren hun elegante 
doch zwijgzame buren. Decennialang sloten zij de ogen waarmee ze 
ooit hun hechte kring bewaakten, en hun deuren werden hardvochtig 
dichtgemetseld. Maar ze staan er nog, een voor een, koppig, 
onverzettelijk, als hun menselijke dorpsgenoten. En toch zo schoon!  

 
Geboren in de late dertiger jaren, net voor de tweede wereldoorlog, staan ze er alle acht, op 
het Kesterveld, bij de molen, op Tomberg, langs beide zijden van de Patattestraat bij de 
Bruggebeek, bij Kester-Brugge, aan de Voetberg (hier afgebeeld) en aan de Sint-Jozefskapel. 
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Nieuw leven in de fanfarefamilie… 
 
In het gezin van Dorien Bosmans, eens dirigent altijd dirigent, en Koen Meert, is een 
dochtertje geboren, Nel is haar naam. Zij is geboren op 14 maart 2020. Haar grote broer Raf 
‘begon zich na 3 jaar te vervelen en had snel een ooievaar gebeld en een zusje besteld’ 
verklapt ons het geboortekaartje. In het oktobernummer van Naklanken krijgen onze lezers 
een foto van de kleine Nel te zien. Ondertussen leven er nieuwe muzikale klanken ten huize 
Hazedries 1A te Galmaarden… 
 
 

Gouden jubilarissen 
 
 

 
 
 
De zoete maand van mei, zo zal ze altijd blijven voor André Bellemans en Denise Danau. 
Niet alleen werd Denise in die maand geboren, ze trouwde ook in die lentedagen op 21 mei 
1970. Goud plukken zij dit jaar, al strooit corona wat zand in de heerlijke plannen die zij voor 
ogen hadden. Zoveel vrienden, zoveel trouwe gezellen van ontelbaar vele ontmoetingen,  
dagen en avonden rond kaart- en taarttafels, gevonden in Vollezele en Kester, bij KWB of 
OKRA, thuis in de vertrouwde Langestraat of op verplaatsing: zij zouden meevieren, even blij 
als de jubilarissen! Wat het hart geeft, krijgt het hart ook terug. Denise en André hebben 
zoveel hart gegeven, jaar na jaar, en krijgen daardoor ook zoveel terug, met warmte en in 
gezelligheid. Ook onze fanfare, die hen mag tellen onder haar trouwste supporters, sluit zich 
aan bij de vele betuigingen van vriendschap en dankbaarheid bij hun gouden feestjaar!   
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Treurend afscheid nemen 
 
 

 
 
 

 

Op 10 februari 2020 is onverwacht thuis 
overleden Margriet Vermeren, te Kester 
geboren op 29 november 1927, gehuwd met 
Isidor Dedoncker († 5 december 2004). 
Samen hebben zij veel betekend voor hun 
dorp, op velerlei wijzen. Tot op haar hoge 
gezegende leeftijd bleef Margriet een baken, 
een vast adres van goed humeur, voor 
iedereen bereikbaar, voor vrienden of mensen 
in nood, voor eenzamen, tot in de rusthuizen. 
Zeer gul heeft zij steeds ’t muziek gesteund, 
geen optreden heeft zij gemist, geen eetfestijn 
evenmin. Als het maar gezellig was! Dat 
dochter Anne-Mie er tenorsax was, hielp nog 
wat, maar haar dorp had muziek broodnodig! 
 
Stil ben je weggegaan. Je bent nu overal en 
nergens, in en rondom ons… Dichter dan ooit. 
 
Elkeen uit de fanfarefamilie zal Margriet van 
harte blijven gedenken. Door de muziek zal ze 
immer herdacht worden, ons leven lang!   

Op 9 april 2020 is Pierre Van Schepdael 
thuis, omringd door zijn familie, te Kester 
overleden. Hij was er ook geboren op 23 
juli 1936. Toen hij er trouwde met Agnes 
Vanschepdael vestigden zij zich in de 
Hollandstraat 10, een hele leven lang. 
 
Pierre was Voorzitter van de Gilde van het 
Paardenvolk van Kester, lid van de jagers-
groep WBE Ter Rijst en Holland en o.m. 
ook sponsor van de Koninklijke Fanfare. 
 
       Nooit vragend, nooit klagend, 
       altijd alles voor zichzelf dragend,  
       heeft hij veel voor anderen gedaan. 
 
Zijn uitvaartdienst had plaats in intieme 
kring, noodgedwongen door coronacrisis. 
Blijvend zullen we Pierre gedenken! 
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Uit de agenda 
 
 
Al wat in het vorig nummer van Naklanken was voorzien als ‘Op de agenda’ werd geschrapt. 
De kleurrijke aankondiging van het Lenteconcert 21 maart 2020 blijft in het geheugen 
hangen, de bijhorende affiches voor menig raam zijn verdwenen, en het concert zelf mocht 
niet doorgaan. Zoveel uren repeteren, zoveel nieuwe partituren ingeoefend, en toch geen 
concert. Ook geen verhoopte foto van Amelia en Margo (zie het vorige nummer). Het zou een 
huldeconcert zijn geworden voor ‘bompa’ Jozef Roobaert, inmiddels sinds 1 mei al een jaar 
uit ons midden verdwenen. Zijn beeld, zijn humor, zijn muziek, zijn uitspraken, zij blijven, en 
kunnen door geen corona worden gewist. Daarom hier nogmaals zijn beeltenis: 
 
 
 

 
 
 
 
En ook de Kermis en Processie zou geen plaats vinden. Geen ochtendanimatie op zondag 7 
juni, geen grote ommegang met ruiterij en bedevaarders, geen ‘kleine processie’, geen 
feestelijk intocht op het dorp, geen kermissfeer met kraampjes en getoeter. Enkel droeve en 
gelaten stilte, met heimwee achter elke voordeur en hoop op betere tijden in ieders hart.  
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De processie van de H. Drievuldigheid? Ooit schreef Willy een tekst hierover, die in 
dit nummer naar een glorieus dorpsverleden verwijst en het gemis van vandaag wil opvullen. 
 

“Op de zondag na Sinksen wordt te Kester het kerkwijdingsfeest gevierd met uiteraard 
een kermis, doch ook met de H. Drievuldigheidsprocessie. Deze processie is een 
litteken uit dat verre verleden en illustreert  nog steeds de band die eeuwenlang Kester 
verbond met Herfelingen en Oetingen. Zij zou ontstaan zijn, aldus de overlevering, uit 
dankbaarheid omdat het Kestergewoud in donkere dagen gevrijwaard bleef van de 
pest. De processie startte te Kester, trok naar Herfelingen, volgde de veilige grenzen 
van het Kestergewoud naar Oetingen om vervolgens terug te keren naar Kester. 

 
Het is mogelijk dat de oudste kerk van Kester ook aan de H. Drievuldigheid was 
toegewijd, zodat we de burchtkerken van Sint-Ursmarus te Oetingen en van Sint-Pieter 
te Herfelingen wel als haar kapellen mogen beschouwen. Tot onder pastoor Aloysius 
Andreas Truyens (1856-1926) zou er nog een broederschap van de H. Drievuldigheid 
zijn geweest te Kester. Op de tweede maandag van iedere maand was er om 8 uur een 
plechtige eucharistieviering voor alle leden van dit broederschap. Vandaag kent Kester 
nog enkel de broederschappen van de H. Familie en van het H. Schapulier. Dit laatste 
werd in 1654 gesticht. 

 
Een driehoekig bedevaartvaantje uit de XIXe eeuw, zincogravure op doek gedrukt, 
herinnert aan deze historische ommegang. In de bovenhoek van de halve ruit 
(rechterdeel) wordt de H. Drievuldigheid afgebeeld met de tekst: ‘Glorie zij den vader, 
den zoon en den H. Geest’ in een banderol die door vier engeltjes wordt vastgehouden. 
Rond het vaantje staat gedrukt:  
‘U God! Loven wij; U, o Heere! Prijzen wij. – H. Drievuldigheidsdag die gevierdt 
wordt den zondag na Sinksen – Te Kester al biddende omgang der Processie van de 
allerh. Drievuldigheid’. Onderaan wordt Sint-Martinus afgebeeld die een stuk van zijn 
mantel afsnijdt om het aan een bedelaar te schenken. De ontwerper heeft zich zeker 
geïnspireerd op de ommegang. Bovenaan staat de parochiekerk van Kester afgebeeld, 
in de rechterpunt de oude kerk van Herfelingen, met in de verte de toren van Edingen, 
en onderaan het bedeoord van Oetingen naast het kasteel. De windmolens van 
Tomberg, Vierbergen, Ten Waerde en Karonjemolen, evenals enkele kapellen en 
hoeven sieren het voorgesteld landschap. 

 
In de volksmond heet deze bedevaart ‘De Kesterweg’. Ze wordt, ook vandaag nog, 
begeleid door ruiters van ‘het Gild van het Paardenvolk’. Een originele oorkonde van 
stichting van deze gilde in 1871 berust nog in het kerkarchief, zodat in 1971 terecht 
het eeuwfeest werd gevierd. Op de ochtendlijke klanken van de Koninklijke Fanfare 
Sint-Martinus vertrekt de processie ook nu nog aan de kerk van Kester om 6 uur in de 
vroegte, met de beelddragers en een ruime schare bedevaarders. Langs de steenweg 
Asse-Edingen stappen zij naar Herfelingen en parochiekerk. Van Herfelingen loopt de 
weg over het gehucht Holland naar Oetingen, waar een nieuwe viering wordt 
gehouden en de rustpauze voor bedevaarder en ruiter welkom is. Terug te Kester 
worden de bedevaarders, rond het middaguur, aan de Sint-Jozefskapel onthaald door 
de ‘kleine’ processie, groot en klein in kleurrijke gewaden gehuld, en met de fanfare. 
Hier wordt de zegen gegeven met het H. Sacrament. Als een lang lint van paarden, 
uitgedoste processiegroepen, bloemen strooiende kinderen en lustig spelende 
muzikanten, keert iedereen terug naar het dorpsplein waar ruiters en paarden 
afzonderlijke worden gezegend. Op dat ogenblik zit de kermissfeer er reeds goed in.” 
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De Heidetocht 
 
 
Op de eerste zondag van de meimaand komt traditioneel Kester samen op de Heide voor een 
plechtige eucharistieviering in openlucht. Een bedetocht van op het dorp wordt begeleid door 
de ruiters van het Paardenvolk. En op de heerlijke openruimte bij het kruis wachten de 
muzikanten van de Kesterse harmonie om tijdens de viering hun welgekozen repertoire te 
laten galmen. Telkens een uniek moment op de unieke hoogte van de Kesterheide! 
 
In 2020 mocht het niet gebeuren. De coronacrisis lag dwars en de lange traditie werd 
hardvochtig doorbroken en kon niet terugvallen op het alternatief in de parochiekerk, want 
ook die was en bleef gesloten.   
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    Op een frisse meidag in 2017… 

 
 
 
 
 
 
 

Abonnenten, steunende leden en sponsors 
 
De oproep gepubliceerd in het februarinummer 42 voor de storting van de jaarlijkse 
bijdragen werd blijkbaar goed gelezen en is ruim beantwoord. Maar ook hier heeft corona 
voor de nodige hindernissen gezorgd. Plots mocht de voorzitter niet meer ten huize 
komen om de bijdragen te innen. Halfweg was hij, maar daar stopte het, en beterschap is 
nog niet voor morgen… Mag onze rekenplichtige er op rekenen dat iedereen die nog niet 
kon bereikt worden spontaan zijn gebruikelijke bijdrage overschrijft op de rekening  
BE73 4295 1005 9960 van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester?  
Onze dank is groot en oprecht! 
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Op de agenda 
 
Wij weten allen wat er op het menu van onze Koninklijke Fanfare staat of zou kunnen staan 
voor de komende zomermaanden, en dus ook enigszins op het zomermenu van het dorp: de 
Kermis en de H. Drievuldigheidsprocessie, de grote ommegang ofte Kesterweg en de 
‘kleine’ processie, kleurrijk spektakel, traag schrijdend op de tonen van de al even traditionele 
processiemarsen.  
 
En verder in de toekomst, als redactioneel voer voor het oktobernummer van dit contactblad, 
een ‘Eten van ’t Muziek’ voor de trouwe achterban in het laatste weekend van oktober, een 
immer dankbare ’11 novemberviering’ en een warme Kerstviering rond de laatste zondag 
van december. Of en hoe dat menu zal opgediend worden, blijft vandaag nog een vraagteken, 
coronagroot. Niemand kon, amper een paar maanden geleden, deze situatie voorzien. Met 
welke typische kwinkslagen zou de betreurde Jef Roobaert zich in dit klimaat gewenteld 
hebben? Voor ons allen blijft de nabije toekomst vaag en nog onberekenbaar…       

 
Sponsoring 
 
 
Dank is er voor allen uit de fanfarefamilie die, ondanks de moeilijke tijden, onze fanfare 
trouw zijn gebleven. Al wie steunt of sponsort, levert een bijdrage die levensnoodzakelijk is 
om het instrumentarium en de werking op peil te houden. En dan doet het echt deugd wanneer 
nieuwe sponsors zich spontaan melden.  
 
Enkele maanden terug gebeurde dit door Vinilicious, vriend van de muzikanten, bij name 
Jente Van den Broecke, Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08). Hij verzorgt onder 
meer wijndegustaties. Meer info is te vinden via de facebookpagina van Vinilicious of via 
https://wijnen.shop/wijndegustaties.   
 
Te noteren valt ook dat Edwig Deknop zijn Kapsalon Deknop, Bruneaustraat 10 te 
Kester in de handen van dochter Ellen heeft gelegd. Zij is te bereiken op 0468/058665 en 
werkt enkel op afspraak. Welkom, Ellen! 
 
 
Eén sponsor heeft afgehaakt. Toen ooit, in februari 2006, het 0-nummer van onze 
Naklanken verscheen, heeft ‘Mijnheer Camiel’ Van Impe, spontaan, ongevraagd, in 
vriendschap en idealisme, aangeboden om het Kesters stoutmoedig initiatief, waarbij gemikt 
werd op meer muzikanten, meer optredens en op het bouwen van een dragende achterban, te 
steunen. Sindsdien heeft de directie van N.V. Olympia jaar na jaar deze steun hernieuwd. Jaar 
na jaar mocht onze dank verwoord worden, gemeend en betrouwvol, want onze harmonie 
bloeit, wekelijkse repetities schragen tal van optredens en het contactblad is 14 jaar later al 
aan nummer 43 toe!  
Vanaf dit jaar heeft de directie van N.V. Olympia haar politiek qua sponsoring aangepast en 
mikt zij op nieuwe specifieke (goede) doelen. Vanuit onze Koninklijke Fanfare Sint-Martinus 
wensen wij de directie dat haar nieuwe doelen even succesvol ondersteund kunnen worden als 
dit is geschied, jarenlang, voor ons. Met blijvende dank! 
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De processie in 2017 (800 jaar Keure van Kester) 
 
 

 
 
… luisterlijk onthaald in Herfelingen door ‘De Ware Broeders’ 
 

 
 
… aflossing door de ‘Toneelvrienden van Oetingen’ op de Oude Plaats 
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Wandelen door het dorp… 
 
 
Wanneer op een dag al onze gewoonten ineens worden omgegooid, plots, bruusk, zonder 
waarschuwing, zonder oorlogsdreiging, zonder dictatuur, komen we terecht in een totaal 
andere wereld. Het eigen huis wordt haast de grens van die wereld, of zo wordt het toch 
voorgesteld. Maar achter de waterval van nieuwe verordeningen en leefregels, van 
begrenzingen en beperkingen allerhande, ontluiken nieuwe horizonten. Verrassend is de 
vaststelling dat die horizont soms ineens zo dicht bij de eigen deur ligt, in het vertrouwde 
dorp, op stapafstand. We waren die omgeving zo gewoon, dat we vaak niet meer merkten hoe 
ze er in feite uitziet. Het klinkt als een ontdekking om ze terug te vinden, in al haar eenvoud, 
met haar stilte, haar omgeploegde akkers, haar vergeten plassen, ’t ontluikend groen van 
sierlijke bomenrijen, doodlopende paden met tierend groen, boomgaarden in volle bloei, 
opnieuw die voelbare stilte, en windrijke of zonovergoten lucht, om eindeloos in te ademen…  
 
Rudy Boon, haast te beschouwen als de Kesterse huisfotograaf, is dezer maanden op 
landelijke ontdekkingstocht gegaan vanuit zijn eigen woonst, te voet, op goed valle ’t uit, met 
de camera in de hand. Wie zijn fotoapparaat bij de hand heeft, zelfs in de wagen, kijkt anders 
naar de omgeving, ziet ruimer, ziet vooral scherper. Zijn voorbeeld is te volgen. En zijn oogst 
is wonderlijk. Misschien mogen we ooit mee genieten van wat hij ont-dekte en vastlegde. 
Hierbij alleszins een shot, om te proeven… 
 
 
 

 
 
 
…ergens te lande in Kesterse beemden… 
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Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk en OKRA–Kester - 
Michel Doomst, burgemeester - Simon De Boeck, eerste schepen, Bruneaustraat 42, Kester 
(0494 81 30 62) - Magda Deridder-Hendrickx – Blankenberge  - Inge Jacobs - Kester 
Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)  
Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45) 
Kapsalon Deknop – Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665 
Natuursteen Decoster – Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71) 
4 You (Kris Defrère) – 4youliedekerke.com – Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226) 
M. Consult, Pure Wine – Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415) 
Vinilicious (Jente Van den Broecke)  - Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08) 
Familie Pierre Van Schepdael (†) – Hollandstraat 10, 1755 Kester 
Eva en Bruno Janssens – Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester 
Michel Juwet, Patattestraat  21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal  
Dr. Peter Boeykens – 1755 Kester - Jos Walravens – Molenstraat 33, 1755 Kester   
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, 1755 Kester 
Nicolas Vankeerberghen – Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek . 
Bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) – Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35) 
CARBOO (Jelle Boon) – Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41) 
Jos De Geyter – tuinonderhoud…- Kester, Patattestraat 46A (054/246473)  
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Gilbert Van de Ville -  Kester, Bruneaustraat 6 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen! 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen! 



 

 

16

Poëzie in de lente is ook muziek… 
      Muziek is ook poëzie!        
 

 

Lentesonnet 
 

Twee eendjes in de grote vijver 
hadden ‘gisteren’ met zin en ijver – 

nadat ze ’t waren eens geraakt – 
een prachtig nest in ’t riet gemaakt. 

 
De woerd, al toont hij veel pretentie, 

is voor zijn lief zo vol attentie: 
een veertje hier, een donsje daar… 

geweldig in de weer voor haar. 
 

En straks, bij d’eerste zomerzon, 
zal blijken hoeveel nieuws begon: 

ik tel twaalf eitjes, er is kans! 
 

Die zwemmen met veel kabaal 
een cirkel rond, met grote straal, 
precies een stukje rozenkrans… 

 
Giedo 

 
 
 

 

In Naklanken 25 van juni 2014 werd op deze 
plaats een ander luchtig gedicht van Giedo 
Debusscher afgedrukt, Lente in mijn tuin. 
Maar in dat zelfde nummer werd helaas ook, 
noodgedwongen, gemeld dat Giedo, fervente 
supporter van onze harmonie, ‘warme 
commentator van elk nieuw nummer en 
trouwe gast op het jaarlijks eetfestijn van 
onze fanfare’, te Halle was overleden op 24 
mei 2014 en te Dworp op 30 mei ten uitvaart 
werd gedragen. Met dit Lentesonnet 
herdenken we hem, in de vriendschap die ons 
bond, zoals hij het wellicht het liefst zou 
wensen, met de open blik op de natuur, met 
zijn soepele pen en de schalkse lach die hem 
sierde.


